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Dienstbaarheid, géén synoniem voor grenzeloosheid 

Misschien bekruipt je een onprettig gevoel bij het lezen van het woord ‘dienstbaarheid’. 
In een wereld waarin voortdurend de boodschap klinkt dat je goed voor jezelf moet 
opkomen, goed voor jezelf moet zorgen en doen wat goed voelt, is het zinvol om een 
ander geluid te laten klinken. Draait de wereld om jouw comfort? Of gaat het om iets 
groters in dit leven? Ontdek hoe jij kunt groeien in dienstbaarheid, maar ook hoe jij je 
eigen grenzen mag bewaken. Leer van het leven van Jezus, hoe Hij dit in de praktijk 
bracht. 

‘Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de 
ander belangrijker dan uzelf.’ Filippenzen 2:3 (NBV21) 

Prioriteiten stellen 

De woorden die Jezus sprak tegen Zijn volgelingen zijn heel helder. Als wij Jezus willen 
volgen, dan gaat dat hand in hand met dienstbaar zijn. God zelf legde zijn goddelijke 
voorrechten af. Hij bezat alle rechten, maar stond er niet op om die te behouden. Hij ging 
voor gehoorzaamheid! God zélf notabene, die zijn rang opgaf om ons mensen te dienen. 

[6]’ Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk 
te zijn, [7] maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een 
dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen, en als mens verschenen [8] heeft Hij zich 
vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. [9] 
Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke 
naam te boven gaat.’ Filippenzen 2:6-9 (NBV21) 

Maar wat betekenen de woorden nederig en dienstbaar eigenlijk? Nederig zijn betekent 
zoiets als bescheiden zijn. Het besef hebben dat het niet allemaal om jou draait. Je plek 
kennen. Jouw plekje in Gods grote verhaal. Dienen verwijst naar hulde bewijzen. We 
betonen onze eer aan God door Hem en anderen te dienen door onszelf niet op de 
eerste plek te zetten. 

DIENSTBAARHEID EN LIEFDE 

Een houding van jezelf geven voor de ander, zoals Jezus zijn leven gaf. 
‘Draag elkaars lasten, zo zult u de wet van Christus vervullen.’ – Galaten 6:2 
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Dienen vanuit liefde 

Wat leert de Bijbel ons concreet over dienen? God gaf het kostbaarste wat Hij had uit 
dienstbaarheid (Markus 10:45). De prijs voor jouw leven was Jezus’ leven voor jou. God 
vraagt je niet om Hem te dienen omdat je dat nu eenmaal zo geleerd hebt of omdat je 
over je heen laat lopen. Je eert God met je leven als je Hem wilt dienen uit liefde 
(Galaten 5:13). Uit liefde voor je hemelse Vader en voor zijn Zoon, Jezus Christus. 

Erkenning van God 

Het is Gods principe dat God mensen verhoogt (Jakobus 4:10). God verhoogt diegenen 
die zichzelf eerst willen verlagen, net zoals Jezus Christus uiteindelijk werd verhoogd en 
de naam boven alle namen ontving! Jezus kreeg een eervolle onderscheiding van God de 
Vader. Verhogen betekent iemand bevorderen in rang. Het is zo mooi dat dit soms ook zo 
verwoord wordt als iemand overlijdt, dat hij of zij is bevorderd tot Góds heerlijkheid. God 
belooft ons niet dat we in dit leven worden geëerd voor onze liefdevolle inzet voor Hem, 
maar wel in de toekomst (Mattheüs 25:21). 

[10] ‘Want God is rechtvaardig: Hij vergeet niet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde 
u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de 
heiligen.’ – Hebreeën 6:10 (NBV21) 

Dienstbaarheid én grenzen 

Dienen is een zaak van het hart. Maar, let op: dat jij niet de éérste plaats hoeft in te 
nemen betekent niet dat jijzelf geen enkele ruimte nodigt hebt of dat jij jezelf voorbij 
hoeft te lopen. Elk mens is anders: jij hebt jouw eigen geestelijke, emotionele en 
lichamelijke grenzen. Het is essentieel om zelf in balans te zijn. Jezus had het hart op de 
goede plaats. Hij wandelde in gehoorzaamheid aan God, maar Hij liet zijn leven niet 
bepalen door de mensen om Hem heen. 

Jezus nam tijd om op te laden bij zijn Vader (Lucas 6:12), op die momenten was Hij dus 
niet beschikbaar voor anderen. Jezus stelde prioriteiten in vriendschappen en handelde 
daarnaar door grenzen te stellen. Hij koos bewust intieme vrienden. Zij mochten op 
meerdere momenten wél bij Jezus zijn, terwijl de andere discipelen dit niet mochten 
(Mattheüs 17:1-2). In de Bijbel lezen we verder dat Hij anderen laat wachten (Markus 
5:22-43). Ook voldoet Jezus vaak niet aan de verwachtingen van mensen (Johannes 
11:21-32). Dienstbaarheid is dus geen synoniem voor grenzeloosheid! 

Houd, náást oog voor anderen, óók oog voor jezelf! Ik wens je toe dat anderen net zo 
dienstbaar zijn voor jou, als jij voor hen. 
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Moeder Teresa stond bekend als iemand die haar leven gewijd heeft aan dienstbaarheid 

 

 

 

Gespreksvragen  

1. Op welke manier kun jij vandaag concreet dienen uit liefde, zonder over je eigen 
grenzen heen te gaan? 
 

2. In Mattheüs 22:37-39 vat Jezus de wet samen. Opmerkelijk is dat in het tweede 
gebod het begrip ‘zelfliefde’ naar voren komt. Hoe denk jij daarover, en hoe 
verhoudt dit zich tot het liefhebben van een ander? 
 

3. In een eerdere studie lazen we over agapè: de gunnende en gevende liefde die 
niets terugverwacht. Hoe verhoudt deze agapè-liefde zich volgens jou tot 
dienstbaarheid en nederigheid? En wat betekent dit concreet voor jou in het 
dagelijks leven?  

 


