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“Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd 
worden.” (Mat. 5, 9) 

Het evangelie van Mattheüs bevat veel uitdrukkingen die kenmerkend zijn voor de 
Joodse culturele en religieuze tradities. Jezus wordt gepresenteerd als de nieuwe Mozes, 
die de berg op gaat om de kern van Gods Wet te verkondigen: het gebod van de liefde. 
Jezus zelf is de eerste verpersoonlijking van wat Hij verkondigt. Dit wordt duidelijk 
wanneer Hij de zaligsprekingen verkondigt, het programma van heel zijn leven. Je zou ze 
ook de troonrede voor Zijn koninkrijk kunnen noemen. Daarin komt de radicaliteit van de 
christelijke liefde naar voren, met als effect de volle vreugde. Gelukzaligheid dus. 

Tot op de dag van vandaag begroeten joodse mensen elkaar met de vredeswens 
‘shalom’. Vrede is op de eerste plaats een geschenk van God, maar is ook afhankelijk 
van onze medewerking. Van alle zaligsprekingen klinkt deze als de meest actieve 
zaligspreking. We worden uitgenodigd om niet onverschillig te blijven maar bouwers van 
vrede te worden, te beginnen bij onszelf. Dat vraagt om inzet en zorg voor anderen, om 
wonden en trauma’s te genezen, net als Jezus. Om deze reden lijkt iedere vredestichter 
op Jezus en wordt erkend als kind van God, net als Hij. 

In het voetspoor van Jezus kunnen ook wij elke dag veranderen in een ‘dag van vrede’, 
waarmee een einde komt aan de kleine of grote ruzies die elke dag om ons heen worden 
uitgevochten. Om deze droom te verwezenlijken is het belangrijk netwerken van 
vriendschap en solidariteit op te bouwen. Soms betekent dat ook om de helpende hand 
van anderen te accepteren. Zoals Denise en Alexander vertellen: ‘Toen we elkaar 
ontmoetten, voelden we ons samen oké. We trouwden en het begin was erg fijn, ook 
vanwege de geboorte van onze kinderen. Na verloop van tijd begonnen de ups en downs; 
er was geen enkele vorm van dialoog meer tussen ons. Over alles moest voortdurend 
worden gediscussieerd. We besloten wel om bij elkaar te blijven, maar we bleven 
terugvallen in dezelfde fouten, in onbegrip voor elkaar en meningsverschillen. Op een 
dag stelden een paar vrienden ons voor om deel te nemen aan een 

VREDE EN EVRZOENING ZOEKEN 

Actief werken aan relaties die getekend zijn door vergeving, herstel en recht doen. 
‘Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’ – Mattheüs 5:9 
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ondersteuningstraject voor echtparen in moeilijkheden. We vonden niet alleen mensen 
die ervaring hadden en competent waren, maar een grote ‘familie van gezinnen’ met wie 
we onze problemen konden delen: we waren niet langer alleen! Onze lamp ging weer 
branden. Maar nu kwam het erop aan, want eenmaal thuis was het niet gemakkelijk. Af 
en toe vallen we nog steeds terug. Wat ons helpt, is voor elkaar te zorgen, met de inzet 
om opnieuw te beginnen en in contact te blijven met deze nieuwe vrienden en samen 
verder te gaan.’ 

De vrede van Jezus vraagt van ons een nieuw hart en nieuwe ogen, om – zoals Chiara 
Lubich zegt – ‘in alle mensen kandidaten voor universele broederschap te zien’. ‘In alle 
mensen?  Ook de buren die voortdurend ruzie lijken te zoeken? Ook de collega die mijn 
carrière dwarszit? Ook degenen die tot een andere groep of een ander geloof behoren? 
Zelfs de voetballers van de tegenpartij? Ja, iedereen is kind van de Vader in de hemel. 
Ieder is dus mijn broer of zus. Precies hier begint vrede. De wereld verandert als wij 
veranderen. Door te benadrukken wat ons verenigt, kunnen we bijdragen aan een 
mentaliteit van vrede en gaan mensen samenwerken voor het welzijn van allen. 
Uiteindelijk zal de liefde overwinnen, want die is sterker dan alle andere krachten.’ (1) 

 

 

 

 

Enkele aspecten van vredestichters zijn: 

- Wil niet altijd in jouw gelijk staan. Lees Filippenzen 2:1-11, specifiek de verzen: 3 
en 4: 

[3]’ Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de 
ander belangrijker dan uzelf. [4] Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, 
maar ook die van de ander.’ 

- De ander belangrijker vinden dan jezelf, ofwel soms ook je eigen EGO aan de kant 
zetten. Dit geldt voor relaties in gezinnen, huwelijken, kerken en kringen waar dan 
ook, maar ook in de maatschappij, zelfs bij mensen die heel anders zijn dan jij. 
 

- Een ander aspect is die van vergeving. Lees Mattheus 5, en bespreek als 
gespreksonderwerp de verzen 43-44: 

[43] ‘Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je 
vijand haten.” [44] Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie 
vervolgen’; 
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Vergeving is noodzakelijk voor jou om in vrijheid te komen (Gal.5:1). Een 
misverstand is vaak dat je denkt dat vergeving gaat om de ander. Natuurlijk zijn er 
situaties waarin vergeving bijna onmogelijk lijkt en dat is dan ook te begrijpen; 
wellicht is de tijd er dan nog niet rijp voor. Toch is vergeving essentieel voor 
Shalom en vredestichter zijn!  

- Soms is de ‘ander’ er niet of niet meer om te vergeven, via een gebed en 
eventueel een ritueel er omheen is het ook mogelijk om eenzijdig vergeving uit te 
spreken voor God. Jij kan dan in de vrijheid komen te staan zodat jij iets meer 
Shalom mag ervaren. Uiteraard is het altijd beter als de ander er nog wel is om 
rechtstreeks vergeving aan te bieden. 

Jezus wil dat wij vredestichters zijn, want dan worden wij erfgenamen van Gods 
Koninkrijk. Daarmee zet Hij dit onderwerp ook direct op scherp en laat het belang zien 
van de Shalom, en van de vrede in Zijn koninkrijk! 

 

Gespreksvragen 

1. Ben jij een vredestichter? Kijk eens eerlijk naar je relaties met anderen. Gaat het 
om jouw gelijk of om de ander? Welke woorden uit deze verzen spreken jou het 
meest aan, en waarom? 
 

2. Vergeving en vredestichter zijn. Vergeving is een heel moeilijk onderwerp, zeker 
als dat wat vergeven moet worden soms heel diep ligt. Toch is het een opdracht 
die we van God ontvangen. Denk jij dat vergeving altijd noodzakelijk is om 
vergeving te brengen? Kun je voorbeelden bedenken waarin vrede mogelijk was 
zonder vergeving? 
 

3. Shalom in je leven. De Bijbel staat vol van de Shalom door God aan ons gegeven 
maar ook voor ons om in stand te houden. Wat betekent Shalom volgens jou? 
Welke aspecten van je leven omvat dit? Hoe kun jij Shalom actief uitdragen in 
jouw omgeving? 

 

 


