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Toegewijd en heilig leven 

Bij een nieuw leven uit genade hoort toewijding aan de weg van Jezus Christus en Zijn 
Koninkrijk. Je geeft daarin jezelf. Wees als Christus. Geef jezelf. Doe dat uit liefde. Dat is 
je hart van je godsdienst (Hebreeën 10). De gemeente kan daarbij helpen door middel 
van preken, Bijbelstudies en gesprekken. Zij laat in haar onderwijs zien wat deze 
toewijding betekent. Hoe leef ik dicht bij God? Hoe leef ik heilig in deze wereld?  
De gemeente rust ook toe om God te dienen in alle praktijken van ons leven. We worden 
daartoe geroepen door Jezus Christus zelf. Zijn Koninkrijk omvat het hele leven, dus ook 
ons dagelijks bestaan. In een toegewijd bestaan krijgt ons christelijk leven handen en 
voeten. 

Twee kanten aan het heiligingsproces 

In de Bijbel staan diverse teksten over heiliging. Samenvattend kan je tot de volgende 
conclusie komen. Volgens het Nieuwe Testament komt heiliging tot stand door vijf 
belangrijke processen of middelen: 

1) door de Heilige Geest 

2) door de waarheid van Gods Woord 

3) door het altaar van het offer 

4) door het bloed van Jezus Christus 

5) door geloof in Jezus Christus 

De Heilige Geest begint het proces van heiliging in het hart en de geest van iedereen die 
God in Zijn eeuwige voornemen verkozen heeft. Door de waarheid van Gods Woord, 
terwijl dit aangenomen wordt in het hart en in de geest van mensen, spreekt de Heilige 
Geest. Hij openbaart het altaar van het offer, scheidt de gelovige van alles dat hem van 

HEILIGING EN TOEWIJDING 

Leven in het licht van Gods Koninkrijk betekent ook dat je je leven steeds meer laten vormen 
door Gods wil, ook in keuzes rondom tijd, geld, seksualiteit en werk. 
‘Word vernieuwd in de geest van uw denken en bekleed u met de nieuwe mens.’ – Efeziërs 
4:23-24 
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God afhoudt en beweegt hem om zich in overgave en toewijding op het altaar te leggen. 
Daar wordt de gelovige geheiligd voor God, door het contact met het altaar en door de 
reinigende en zuiverende kracht van het bloed dat op het altaar vergoten werd. Het 
bereik van het heiligende werk van de Geest, het Woord, het altaar en het bloed, wordt 
bepaald door het persoonlijke geloof van elke gelovige. 

Allereerst moeten we opmerken dat er twee aspecten zijn aan heiliging; negatief en 
positief. Het negatieve aspect bestaat uit het accent op de zonde en de wereld en van 
alles wat onrein en onzuiver is. Het positieve aspect bestaat uit het deelgenoot worden 
aan Gods Koninkrijk. 

Als mensen hebben we de neiging om meer nadruk te leggen op het negatieve dan op 
het positieve. In Efeziërs 5:18 bijvoorbeeld leggen we meestal meer nadruk op het 
negatieve ‘en word niet dronken van wijn’, dan op het positieve ‘maar word vervuld met 
de Geest’. Dit is een onjuiste manier om Gods Woord te presenteren. Heiligheid is veel 
meer dan alleen maar je onthouden van zonde en onreinheid. 

In Hebreeën 12:10 bijvoorbeeld wordt ons gezegd ‘dat God ons bestraft …tot ons nut, 
opdat we deel krijgen aan Zijn heiligheid’. 

En in 1 Petrus 1:15-16 lezen we:  ‘Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo 
ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik 
ben heilig’. God zegt het ons ook door Mozes in Leviticus 19 en legt de lat daarmee 
enorm hoog, zo lijkt het. Heilig leven is niet iets mysterieus of super vroom. Heilig 
betekent letterlijk ‘anders’ of ‘apart gezet’. God is anders dus wij moeten ook anders zijn. 
Anders dan wat? Anders dan de wereld en wat de wereld van ons verwacht. Daar 
moeten we ons dus op richten en dat is onze kant van de Heiliging die wij kunnen en 
mogen doen.  

Heiligheid is onderdeel van Gods eeuwige, onveranderlijke natuur. God was heilig voor 
de zonde, en God zal heilig zijn wanneer de zonde voor eeuwig is uitgebannen. Wij 
moeten deelgenoten zijn van dit deel van Zijn eeuwige natuur. Afgescheiden zijn van de 
zonde is een fase in dit proces, maar het is niet het hele proces. Het uiteindelijke, 
positieve resultaat waar God naar verlangt in ons leven, gaat veel verder dan reiniging en 
afgescheiden zijn. 

Gebed: 
Dank U Vader, dat U mij helpt bij de eerste stappen van reiniging en afzondering voor 
U, maar dat U vervolgens nog veel verder gaat; u heiligt mij door Uw Geest en Uw 
Woord. Naast mijn dagelijkse voeding uit Uw geschreven Woord, is Jezus, het 
levende Woord in mijn hart, ook voortdurend in mijn leven aan het werk met 
heiliging. Dank U wel daarvoor. Amen. 
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In een toegewijd leven verbinden we ons met God, wat zich uit in gebed.  We richten ons 
op Hem en verwachten dat Hij alles goed maakt door Zijn genade. In een toegewijd leven 
gaan we niet achteloos aan God voorbij, maar zoeken we steeds weer Zijn ‘aangezicht’. 
Wie dat doet, gaat ook de kracht van Gods Geest ervaren in zijn of haar leven. Vanuit die 
kracht kunnen we heilig en toegewijd leven, iedere dag weer opnieuw. Zo richten we ons 
op Hem met overgave en wijden we ons bestaan toe aan Koning Jezus, zowel op zondag 
als door de weeks, zowel in ons werk als ons privé́  leven. 

In het gebed mogen we alles aan God vragen, zoals vragen om concrete hulp, om 
genezing bij ziekte, om wijsheid en leiding door de Heilige Geest. Wij mogen ook vragen 
of God ons duidelijk wil maken waar we ons kunnen inzetten, en hoe we  onze gaven 
kunnen gebruiken en ertoe doen in Gods Koninkrijk. Bidden is vooral Gods genadige en 
heilzame nabijheid vragen, Zijn kracht om het nieuwe leven te leiden dat Hij heeft 
belooft. 

 

Gespreksvragen: 

Hieronder staan een aantal praktijk voorbeelden van hoe een toegewijd en geheiligd 
leven er uit zou kunnen zien. Kies één of meer voorbeelden uit (hieronder beschreven) en 
bespreek deze met elkaar? Wordt persoonlijk en deel ook je worstelingen! 

Wat is er nodig voor de praktijk van alledag? 

1. Leer jezelf met heel je bestaan over te geven aan Jezus Christus. Doe dat uit 
liefde. In dit geven ontvang je veel terug. Maak dat tot de kern van je christelijke 
leven. Hoe doe je dat en wat betekent dat voor jou? 

2. Zorg voor een actief gebedsleven. Start en eindig de dag met gebed. Dat staat 
gelijk met het brengen van een offer: dat wat je het belangrijkst vindt, breng je bij 
God. Zoek anderen op met wie je samen kunt bidden, vooral wanneer het lastig is 
om dit in je eentje vol te houden. 

3. Vraag je af welke offers van jou gevraagd worden in je dagelijks leven als je je 
volledig wilt toewijden aan Jezus Christus. Denk na over je keuzes rond tijd, geld, 
seksualiteit en werk. 

4. Op welke manier wijden we ons bestaan door de weeks aan Koning Jezus? Denk 
aan je werk, sportclub of de buurt waarin je woont. 

5. Oefening: spreek binnen je kerk een periode af waarin je met elkaar bidt om 
nieuwe toewijding, bijvoorbeeld in de 40-dagentijd voor Pasen. Maak groepjes 
van drie mensen voor diegene die dat willen en ga hier eens een bepaalde 
periode mee aan de slag. 
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6. Bijbeltekst ter overdenking: Colossenzen 3, 1-17. Deze tekst gaat over nieuwe 
harten, herstelde relaties en toegewijd leven in woord en daad. Hoe doe je dat? 
En wat betekent dat voor jou? 

 

 


