ALS NIEUW

NU AL EN NOG NIET (MARANATHA)
Leven in het licht van Gods Koninkrijk en hopen op wat komen gaat.

‘Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat wij nog niet zien,
blijven wij in afwachting daarvan volharden.” — Romeinen 8:24-25

De term ‘Nu al en nog niet’ in de context van Maranatha verwijst naar het christelijk
geloof dat het Koninkrijk van God al begonnen is in het leven van gelovigen, maar nog
niet volledig geopenbaard is. Het is een spanningsveld tussen de huidige realiteit en de
toekomstige voleinding.

‘Nu al’

Dit verwijst naar de realiteit dat gelovigen door het geloof in Jezus Christus deel hebben
aan het Koninkrijk van God. Ze zijn bevrijd van de macht van zonde en dood en mogen nu
alde vruchten van de Geest ervaren, zoals o.a. liefde, vreugde, vrede (Galaten 5). Ditis
een directe invloed van Gods Koninkrijk in het heden.

‘Nog niet’

Dit wijst erop dat het Koninkrijk van God nog niet volledig is doorgebroken. Er is nog
steeds lijden, onrecht, en dood in de wereld. De volheid van Gods Koninkrijk zal pas
komen bij de wederkomst van Jezus Christus. De huidige situatie is dus nog niet de

definitieve situatie die nog komen zal.

Maranatha en de spanning

Het woord ‘Maranatha’ (betekent: ‘Onze Heer komt’) benadrukt de verwachting van de
wederkomst van Jezus Christus.
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Deze verwachting is verbonden met de spanning tussen het ‘Nu al’ en het ‘Nog niet’. De
gelovige leeft in het besef dat Gods Koninkrijk al begonnen is, maar verlangt ook naar de
volledige vervulling ervan bij de wederkomst van Jezus Christus. (Een belangrijke
metafoor vinden we in Openbaring 21 over de nieuwe Hemel en de nieuwe Aarde). Deze
spanning inspireert gelovigen om te leven in het licht van Gods Koninkrijk, terwijl ze
tegelijkertijd bewust zijn van de onvolkomenheden van de huidige wereld.

Martin Luther: ‘Als ik wist dat Jezus morgen ES IST IMM ER ZEIT,
terug zou komen, zou ik vandaag nog een EIN APFELBAUMCHEN
appelboompje planten.’ ZU PFLANZEN!

In de Bijbel

De term ‘Nu al en nog niet’ komt niet letterlijk voor in de Bijbel, maar hetis een
theologische samenvatting van wat de Bijbel over de toekomst van het Koninkrijk van
God zegt. Voorbeelden van teksten die dit illustreren zijn: Romeinen 8:23 (over de
verwachting van de voleinding van de schepping), en 1 Korintiérs 13:12 (over de
onvolmaakte kennis in het heden en de volledige kennis in de toekomst).

In de praktijk
In de prakrijk uit deze spanning zich op verschillende manieren:

e Gebed en aanbidding, waarin zowel dankbaarheid voor het ‘Nu al’ is, en het
verlangen naar het ‘Nog niet’.

e Actief leven in de wereld, terwijl men zich bewust is van de tijdelijkheid van deze
wereld en de hoop op een betere toekomst.

e Hetzoeken naar gerechtigheid en vrede in de wereld, wetende dat dit een
voorproefje is van Gods Koninkrijk.

e Hetverlangen naar de wederkomst van Jezus, als de voleinding van alles.

In essentie is de spanning tussen het ‘Nu al’ en het ‘Nog niet’ een centraal thema in het
christelijk geloof. Als gelovigen mogen we daaruit leven, en het bepaalt hoe we dagelijks
ons leven en onze hoop vormgeven.
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Gespreksvragen

1. Wat betekent de uitdrukking ‘nu al en nog niet’ voor jou? Hoe ervaar je dit
spanningsveld in je eigen geloofsleven?

2. Luther zei: “Als ik wist dat Jezus morgen terug zou komen, zou ik vandaag nog een
appelboompje planten.” Wat zegt deze uitspraak jou? En hoe zou je dit kunnen

toepassen in je dagelijks leven?

3. Hoe helpt het besefvan het ‘nu al en nog niet’ jou om hoopvol en actief te leven,
juist midden in de gebrokenheid van deze wereld?

Jaarthema 2025-2026 Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk
alsnieuw.vegelburg.nl



