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Wij zijn getuigen van de Hoop die in ons is 

Het laatste aanvalswapen dat we hebben in verband met geestelijke strijd, is ons 
getuigenis. Het is belangrijk dat we onderscheid maken tussen getuigenis en prediking. 
De prediking brengt de boodschap rechtstreeks vanuit Gods Woord. Een getuigenis gaat 
over een persoonlijke ervaring, over gebeurtenissen die met je geloof te maken hebben. 
Als we bijvoorbeeld prediken over genezing, dan gaat dat over Gods principes ten 
aanzien van genezing en spreken we over Zijn Bijbelse beloften om te genezen. Als we 
getuigen van genezing, dan hebben we het over een gebeurtenis waarin we hebben 
ervaren dat God ons of iemand anders geneest. Getuigen en prediking hebben dus beide 
met Gods Woord te maken, maar benaderen het vanuit verschillende invalshoeken. 

Getuigen is één van Jezus’ strategische uitgangspunten in Zijn plan om de hele wereld te 
bereiken met het Evangelie. Hij onthulde Zijn strategie in Zijn laatste woorden tot de 
discipelen, die Hij uitsprak op de Olijfberg, vlak voordat Hij hen zou verlaten. In 
Handelingen 1:8 lezen we: ‘…maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die 
over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en 
Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’ 

• Ten eerste kunnen we hieruit opmaken dat we bovennatuurlijke kracht nodig hebben 
om effectieve getuigen van Jezus Christus te kunnen zijn. Ons getuigenis is 
bovennatuurlijk en moet daarom onderbouwd en bevestigd worden door 
bovennatuurlijke kracht: de kracht van de Heilige Geest. Jezus stond Zijn discipelen 
niet toe erop uit te gaan en te getuigen, zonder eerst vervuld te zijn met de kracht van 
de Heilige Geest die op de Pinksterdag werd uitgestort. 

• Ten tweede zei Jezus niet: ‘u zult getuigen..’ of ‘u zult mijn getuigenis afleggen…’, wat 
een hoop religieuze mensen tegenwoordig zeggen. Hij zei: ‘u zult Mijn getuigen zijn …’ 
Met andere woorden: het gaat niet alleen om de woorden die we spreken of de 

GETUIGENIS EN HOOP 

In woorden en daden delen dat Gods Koninkrijk komt en dat Jezus Heer is. 
‘Wees altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is.’ 
– 1 Petrus 3:15 
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traktaten die we uitdelen, maar om ons hele leven. Ons leven is het getuigenis van 
wie Jezus Christus is, en van de waarheid van het Evangelie. 

• Ten derde had Jezus voor ogen dat de cirkel van de verspreiding van de boodschap 
steeds wijder werd. Hij zei: ‘Begin waar je bent, in Jeruzalem. Ga uit en vertel het aan 
de mensen. Breng ze tot geloof en laat ze vervuld raken met de Heilige Geest. Laat 
hen vervolgens uitgaan en het weer aan anderen vertellen. Die zullen dan ook weer 
gaan geloven, vervuld worden, uitgaan en de boodschap uitdragen. Dit alles zal 
starten hier in Jeruzalem, zich uitbreiden naar Judea, daarna tot Samaria en verder 
tot het uiterste der aarde.’ 

Dat waren de laatste woorden die Jezus op aarde sprak. Zijn geest en Zijn hart waren bij 
de uitersten der aarde. Hij zou niet tevreden zijn voordat dat doel bereikt was. Zijn 
belangrijkste strategie om dat te bereiken, was dat al Gods mensen getuigen zouden 
worden om de boodschap van het Evangelie aan anderen door te geven, om hen te 
winnen voor het Evangelie. Die mensen zouden op hun beurt weer hetzelfde doen, 
waardoor de ‘rimpels in het water’ zich zouden uitbreiden tot aan de uitersten der aarde. 

 

 

 

 

 

 

 

Maar waar getuigen wij dan van? 

In Hebreeën 11 lezen we: [1] ‘Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen 
werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.’ 
(NBV21) 

Hoop. Wat is hoop eigenlijk? Vaak zeggen we: ‘Ik hoop dat…’, ‘Ik hoop morgen…’, ‘Ik hoop 
op…’  In het dagelijkse leven gebruiken we het woord hoop vaak voor iets dat we niet 
zeker weten. In de Bijbel kunnen we het woord hoop ook regelmatig terugvinden. Maar 
dan wel op een heel andere manier dan dat wij het gebruiken. In verschillende 
Bijbelteksten wordt er over het woordje hoop gesproken. Wat zegt de Bijbel over hoop? 
Wat bedoelt God hiermee? De  Bijbelse hoop heeft namelijk echt veel hoop te bieden! 

Romeinen 15:13 ‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al 
vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de 
kracht van de heilige Geest.’ (NBV21) 

Gebed: 

Hemelse Vader, wat een voorrecht dat ik deel mag 
hebben aan Uw plan om de einden der aarde te 
bereiken met de heerlijke boodschap van redding in 
Jezus Christus! Dank U dat ik door Uw Heilige Geest 
kracht heb ontvangen om een getuige van U te zijn! 
Amen. 
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Hier wordt hoop in een zin genoemd samen met het woord verwachting. Verwachting 
betekent dat je ergens naar uitziet. Iets wat komen gaat, waar je als het ware op het 
puntje van je stoel op wacht. Iets waarvan je weet dat het gaat komen. Daarna wordt in 
de tekst gebeden om vervulling met blijdschap en vrede. Zo kunnen we zeggen dat hoop 
en verwachting blijdschap en vrede geeft. Denk maar aan een bruid die hoopt en uitziet 
naar de dag van haar bruiloft. God wil ons vullen met hoop, verwachting, blijdschap en 
vrede. Waarom? Lees het maar: om ons sterk te maken zodat we vol kunnen houden. 
Hoop maakt sterk. 

1 Petrus 1:3 ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn 
grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus Christus uit de 
dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gegeven.’ (NBV21) 

In bovenstaande tekst wordt een reden genoemd waarom we vol hoop mogen zijn. De 
wedergeboorte. Het is een wonder dat God ons nieuwe mensen maakt. Door het werk 
van Jezus Christus, door zijn lijden, sterven en opstanding. We zijn opnieuw geboren in 
het huisgezin van God om voor altijd door Hem bemind te worden. Wat een wonder! Dat 
geeft hoop – een overvloed aan hoop! Jezus heeft alles volbracht. 

Matteüs 12:21 ‘Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen.’ (NBV21) 

Wat is dit een bemoedigende tekst voor de tijd waarin wij leven. Er zijn zoveel volken 
zonder hoop. Syrië, een volk dat verdreven is uit een door oorlog verwoest land. Noord-
Korea, een volk waar christenen vreselijk vervolgd worden. Eritrea, een volk dat 
onderdrukt wordt door een machtig regime. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En 
laten we Nederland ook niet vergeten. Een volk wat leeft met een vrije moraal waarin 
alles draait om ‘Ik’. En dan spreekt de bijbel over hoop voor alle volken. Waarom? Omdat 
God zelf redden zal! Hij zal vrede en redding brengen. Dat is niet een misschien. Nee, 
daar mogen we op hopen. Zeker van zijn. Naar uitzien! 

‘Steeds als ik wanhopig was, troostte U mij en gaf U mij weer hoop.’ 
(Psalmen 94:19 BasisBijbel) 

Hoop wordt hier gegeven na wanhoop. Wanhoop is het tegenovergestelde van hoop. 
Wanhoop kan ons diep in het donker brengen. Geen uitzicht meer. Geen verwachting 
meer. Geen blijdschap en vrede meer. Waar we in de eerste tekst zagen dat hoop dit juist 
geeft, neemt wanhoop dit weg. Maar God belooft nieuwe hoop. Hij troost eerst en geeft 
daarna hoop om weer verder te kunnen gaan. 

Psalmen 119:147 ‘Nog voor het morgenlicht roep ik om hulp, in uw woord stel ik 
mijn hoop.’ (NBV21)  

Hier wordt hoop verbonden aan de woorden van God. Zijn woord dat levend is. Kracht in 
zich heeft. Ons denken vernieuwt. Gods woorden geven hoop, omdat Gods woorden ons 
leiden op de weg die we moeten gaan. Zijn woorden zijn vol liefde en genade. Maar zijn 
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Opw 618 Jezus, hoop van de volken 

Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet.  

U bent de bron van hoop die God ons geeft.  

Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid die overwint.  

U bent een bron van licht die in ons leeft. 

U overwon in elke nood, U brak de banden van de dood.  

U bent de hoop in ons bestaan,  

U bent de rots waarop wij staan.  

U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!  

U won van de dood droeg onze pijn, nu mogen wij dichtbij u 
zijn.  

Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.  

Heer ik geloof! 

 

woorden kunnen ons soms ook vertellen wat er niet klopt in ons leven. Zodat we weer 
terug kunnen gaan naar God en nieuwe hoop en redding mogen ontvangen. 

Psalmen 39: 8 ‘Wat heb ik dan te verwachten, Heer? Mijn hoop is alleen op U 
gevestigd.’ (NBV21) 

Soms hopen we niet op God, maar op mensen of op dingen die ons leven 
schijnzekerheid lijken te geven. Bijvoorbeeld een leuke baan of een eigen huis. Maar God 
wil dat we alleen op Hem hopen. Dat we alle aardse dingen waarop we stiekem soms 
nog hopen en onze redding en geluk van verwachten voor zijn voeten neerleggen en 
belijden dat Hij de enige is waarop we willen hopen. Dat Hij ons vertrouwen waard is. 
Omdat de hoop op Hem nooit, maar dan ook nooit teleurstellend zal zijn. Hopen op Hem 
is een zeker weten. Een vast vertrouwen! Uitzien naar het hemelse leven. 

Romeinen 8:23 ‘En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben 
ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we 
kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. [24] In deze hoop 
zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen 
hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? [25] Maar als wij hopen 
op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden.’ (NBV21) 
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Gespreksvragen: 

1. Getuigen zijn in woord en daad is een opdracht, maar vaak ook een moeilijke 
opdracht. Veel mensen willen het wel met hun daden laten zien, maar iets 
vertellen over het Evangelie is toch moeilijk. Toch is een getuigenis een krachtig 
wapen in een wereld vol geestelijke strijd. Hoe ben jij getuige of hoe zou jij getuige 
willen zijn? Hoe kan jij dat in jouw leven gestalte geven? 
 

2. Begrijp je wat en wanneer het gaat om ‘hoop’, en begrijp je waarom we dat niet 
‘geloof’ noemen? Wat is volgens jou de kracht van hoop? Wat betekent hoop voor 
jou? 
 

3. Als je dit in een groep bespreekt, wil je dan jouw getuigenis delen met de groep? 
Als je deze studie alleen doet, kun je misschien je getuigenis opschrijven. Dit 
helpt om jouw getuigenis woorden te geven en kan je helpen het eerder te delen 
met anderen. Houd je getuigenis persoonlijk, richt het op jezelf en laat zien wat 
God in jouw leven betekend of heeft betekent. Een getuigenis hoeft niet altijd 
groot te zijn; het gaat ook over je dagelijkse leven met God. 

 

 

  


